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Wat was jij sterk en arbeidzaam, wat heb jij voor ons alle klaargestaan
Flink was jij je hele leven, moedig ben je tot het eind gebleven
Je wilde nog zoveel, maar had niet meer de kracht
Je ziekte had je volkomen in zijn macht
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden
Je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden
Flink wil je nu dat ook wij zullen zijn, maar afscheid nemen van jou
Doet ons zo een pijn.

Intens verdrietig om zijn heengaan maar vol trots en respect voor de wijze
hoe hij zijn ziekte heeft gedragen geven wij u kennis van het overlijden van

“Mijn laatste groet aan hen die mij kenden en lief hadden”

Klaas Boes

De Voorst, 26 november 1945 Leeuwarden, 24 juni 2024

Weduwnaar van Nolda Boes-Tel sinds 2 september 2001
Na een gelukkig huwelijk van 31 jaar

Lieve papa van Corrie 

Lieve vriend van Geja wouda-de vries, Remco ♥, 
Brenda, Theo, Ties en Doutsen 

Lieve opa van Roy, Florianne, Jay, Diana, Ashley, 
Daniel, Demy, Eva en Emma

Trotse overgroot opa van Aidin, Haeley, Damon en 
Riley 

Correspondentieadres: Corrie Boes /’t Kleaster 16 / 8734 HB Easterein 

U bent in de gelegenheid om Klaas een laatste groet te brengen en ons te
condoleren op woensdag 3 juli van 12.00 tot 12.30 uur in Folkk, Turfland 60 in
Lemmer.  

In besloten kring begeleiden we Klaas naar zijn laatste rustplaats op de 
begraafplaats in Lemmer.

Klaas hield van bloemen.


