Dick Steenstra

“Breng mij tot de brug”

De angst voor de dood is als de angst voor het leven,
wat nieuw is lijkt te groot om het oude op te geven.
In de diepte van mijn verlangen ligt kennis van het

nieuwe leven, zoadls een viinder al weet heeft
van vliegen in haar donkere cocon.

Wij hebben afscheid genomen van
mijn geliefde man, onze lieve (schoon)papa en opa

Dirk Bauke Steenstra
Dick

* Lemmer, 26-08-1944 T Lemmer, 25-05-2024

Lemmer: Akke Steenstra — van Steinvoorn
Utrecht: Bauke Peter Steenstra & Marlise Mensink
Ibo
Jiska

Lemmer: Marcel Steenstra & Jenny Terpstra
Marije
Rotterdam: Marco Steenstra & Mirjam Hofland

Tycho & Rosa
Yuna

Parkstraat 104, 8531 KD Lemmer

Dick is thuis waar we als gezin afscheid van hem nemen. Op vrijdag 31
mei is er tussen 13.00 en 13.45 uur gelegenheid tot condoleren.

De dankdienst voor het leven zal om 14.00 uur worden gehouden.
Na afloop is er een informeel samenzijn. Om 16.00 uur sluiten we af met
een erehaag voor Dick, waarna we hem als gezin begeleiden naar het

crematorium.

Wij zouden het op prijs stellen als u voor Dick een onverpakte bloem
meeneemt waar we samen een mooi veldboeket van maken.

Locatie: Papageno Huis, Nieuwburen 36 te Lemmer



