
 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
Het donk’re dal ligt achter mij, 
En ‘k weet mij in zijn trouw geborgen, 
Welk een liefdevolle vriend is Hij.

 In de ochtend van Stille Zaterdag is rustig ingeslapen 
myn leave man, ús soarchsume heit, grutske pake en oerpake

 

Jan Zijlstra
 

* 14 januari 1934                                                                     † 30 maart 2024         
Kollum                                                                                                     Lemmer 

    
Na een gelukkig huwelijk van bijna 64 jaar.

 

  Lies Zijlstra-Veenstra 
  Harm 
  Anco en Annet 
  Tinus en Mariola 
  Johanna en Olaf 
  Gertje in liefdevolle herinnering 
  Gerrie en Pieter-Otto

  klein- en achterkleinkinderen

Een bijzonder woord van dank aan Thuiszorg Hof en Hiem en  
Huisartsenpraktijk Arentsen en Groeneveld voor de goede zorgen.

 

IJ.W. van Dijkstraat 3 
8531 RA  Lemmer

 
Gelegenheid tot condoleren is er op woensdag 3 april van 13.00 tot 13.30 uur 
in het Papageno Huis, Nieuwburen 36 in Lemmer.

De afscheidsdienst en begrafenis zullen in besloten kring plaatsvinden.

 

 


