
Het is goed zo...

 
Verdrietig, maar dankbaar dat verder lijden haar bespaard is gebleven,  

laten wij u weten dat na een periode van afnemende gezondheid 
rustig is overleden ús leave mem, beppe en oerbeppe

 

Hendrikje de Weerd - Bangma
Hinkje

 
* Oosterzee                                                                                      † Lemmer 
1 januari 1931                                                                          14 maart 2024

         Sinds 2 april 2011 weduwe van Albert de Weerd

 

   Andries en Janita 
   Albert en Susanne  
   Pieter en Nelleke 
   Henry en Mariëlle 
   Jennie en Colin 
   Andries en Anne-Roos

   Jannie en Kees 
   Hennie en Adam 
   Petra

   en achterkleinkinderen

De afscheidsdienst wordt gehouden op woensdag 20 maart om 13.30 uur  
in de Tsjerke oan it Dok, Kerkhof 1 in Lemmer.

Aansluitend brengen we mem naar haar laatste rustplaats op de  
Algemene Nieuwe Begraafplaats te Lemmer.

Gelegenheid tot condoleren is er van 13.00 tot 13.30 uur in  
bovengenoemde kerk.

Correspondentieadres: 
A. de Weerd, De Pienhoek 3, 7761 CA  Schoonebeek

  De wind waait door mijn haren  
  en aait over mijn gezicht. 
  Ik voel de wind langs mijn wang wrijven  
  en proef de zilte zeelucht. 
  Mijn voeten zakken zachtjes weg  
  diep in het mulle zand. 
  Meedeinend met de golven  
  drijf ik langzaam weg. 
  De schittering van de zon  
  schijnt als een spiegel over het water 
  als de sterren aan de hemel. 
  De meeuwen hoor ik op de achtergrond krijsen 
  ze roepen mijn naam. 
  Dwalend in mijn eigen wereld  
  ver weg van al het kwade 
  Ik neem een vlucht op weg naar het paradijs 
  net als de vogels 
  Ik voel een serene rust 
  De zon zie ik langzaam de zee in zakken 
  Ik weet het is goed zo 
  ik ben thuis

 


